
Hallo Nathalie, 
  
Je boek, Lieve Juul, heb ik vandaag uitgelezen. Het is heel open en toegankelijk geschreven. 
Zeker een herkenning voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Ook voor artsen en verpleegkundigen van de zwangerenafdeling en verloskamers is het een must om 
te lezen. Dit is echt de andere kant van het verhaal. 
De medische kant is mij bekend, maar dit is een persoonlijke beleving. 
  
Ik ben zelf 20 jaar gespecialiseerd verpleegkundige op de verloskamers van het Sint Franciscus 
Gasthuis in Rotterdam geweest en heb gewerkt op de zwangerenafdeling, verloskamers en 
kraamafdeling. Twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn werk daar om me volledig te richten op 
Kleine Ster Uitvaartbegeleiding, wat nu viereneenhalfjaar bestaat. 
Het werd (helaas) steeds drukker met uitvaarten dat ik het niet meer kon combineren.  
Tweeeneenhalf jaar heb ik nog twee nachten per week gewerkt op de verloskamers. 
Mijn achtergrond is zeker een voordeel om de uitvaarten te regelen voor doodgeboren baby's en de 
ouders te begeleiden. 
  
Wat jij beschrijft in je boek, placenta praevia, ben ik regelmatig tegengekomen en heb vele malen 
deze vrouwen verzorgd. Ze kwamen inderdaad een paar keer terug met bloedverlies. 
 
Maar wat voor een impact het heeft op de vrouw en haar gezin en omgeving heb je niet altijd door. 
Ik vond het heel goed om te lezen wat het allemaal met je doet. 
 
Een aanrader voor iedereen die ermee te maken krijgt, persoonlijk of de behandelaars en verzorgers. 
 
Ik wil het graag op mijn lijst zetten die ik aan ouders geef bij het nagesprek, een literatuurlijst voor 
ouders met een overleden kindje. 
  
   
Kitty van Dijk 
  

 


